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Welkom door de ouderling 
 
Zingen lied 683, 1-2 
 
 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 

 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

 
Votum en groet 
 
Zingen lied 683, 3-4 
 
 Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 

 
De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 
Gebed vanwege de nood in de wereld  
 
Trompet en orgel   
 
Wat betekent Pinksteren voor mij?  vertelt door Guido Tims  
 
 



Zingen lied 681(3x)  

 
     Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 

 
      Veni Sancte Spiritus,  Veni Sancte Spiritus. 
 
Vertaling: Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.  
 
Vuur van de Geest (7 kaarsen in verschillende kleuren staan 
klaar, om de beurt steekt een kind een kaarsje aan en zegt daar 
de passende tekst bij.) 
 
Rode kaars:    De eerste vlam is de vlam van de liefde, 

 Die is belangrijk, want God houdt van ons  
 en wij houden van God.  

   
Oranje kaars:  De tweede vlam is de vlam van het leven, 
    Wij leven met elkaar en God is er altijd bij.    

Gele kaars:    De derde vlam is de vlam van het licht, 
    Wij weten dat Jezus het Licht van de  wereld is.  
   
Groene kaars: De vierde vlam is de vlam van de hoop,  

  Wij blijven hopen dat er vrede op aarde komt  
   en niemand meer bang hoeft te zijn. 

     

Blauwe kaars: De vijfde vlam is de vlam van het geloof, 
  Wij proberen elke dag te leven  
  zoals Jezus ons dat heeft geleerd. 

 
Donkerblauwe kaars: De zesde vlam is de vlam van de woorden 
    uit de Bijbel. Samen luisteren wij er naar. Het zijn  
                    woorden die troost kunnen geven, maar ook  
                    woorden die ons helpen te begrijpen hoe we  
                    samen moeten leven. 



Paarse kaars: De zevende vlam is de vlam van de Geest, 
          Jezus had de Geest aan ons beloofd. 
          Deze vlam is de vlam die alles samenbrengt: 
          liefde, leven, licht, hoop, geloof en Gods  
           woord en Geest.  
 

De kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
 
Zingen lied 695, 1-3 

  
              Heer, raak mij aan met uw adem, 

 
         reik mij uw stralend licht, 

 
      wijs mij  nieuwe  wegen, 

 
     geef op uw waarheid zicht. 

 
 
Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

 
Uitleg liturgisch bloemstuk 



Zingen lied 695, 4-5 
 
 Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

   
Schriftlezing uit Handelingen 2, 1-13 (NBV) 

De komst van de heilige Geest 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid 
weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 
verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde 
spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het 
zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan 
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, 
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, 
Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome 
die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en 
Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze 
eigen taal spreken over Gods grote daden.’  
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  
Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 



Zingen lied 685, 1-5  
 

 
      Geest van God, zo vol van liefde, 

 
       Vul mijn hart en ziel met jou. 

 
     Leid mijn leven naar het wonder, 

 
        Geest van liefde, sterk en trouw. 
 

Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 
 
Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 
 
Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 

 
Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

  



Overdenking 
 
Trompet en orgel  
 
Gebeden, stilte, Onze Vader 
 
Zingen lied 686, 1 2   
  
De Geest des Heren heeft  Wij zijn in Hem gedoopt 
een nieuw begin gemaakt,  Hij zalft ons met zijn vuur. 
in al wat groeit en leeft  Hij is een bron van hoop 
zijn adem uitgezaaid.  in alle dorst en duur. 
De Geest van God bezielt  Wie weet vanwaar Hij komt 
wie koud zijn en versteend  wie wordt zijn licht gewaar? 
herbouwt wat is vernield  Hij opent ons de mond 
maakt één wat is verdeeld. en schenkt ons aan elkaar.  
 
Mededelingen en collectes voor Zending en Kerk in Actie  
 
Kinderen komen terug en delen uit  
 
 
Zingen lied 675, 1-2 
 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
 



 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
Zegen 
 
Zingen lied 417, voorganger en gemeente 
 

 


